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'Edmee Nijssen, eigenaresse van Liefhebberij De Hooiberg:

‘Tk ben een idealist in hart en nieren’

MEI IK JO

'WAT FREEGJE?

Edmee Nijssen uit Kat-
lijk is een idealist in hart

- en nieren. Ze wil genieten

van de kleine dingen van
het leven en wenst dat
ieder mens de rijkdom van

- het leven mag ontdekken.

Een van haar slogans is
‘Life is a dream en we zijn
de makers van ons eigen
Kortom Nijssen
raadt iedereen aan: ‘Maak
er wat van’.

Waar en wanneer bent u gebo-
ren?

 Op 6 december 1963 in Rotter-
dam

~ Wat is uw huidige functie?

Eigenaresse van Liefhebberij
de Hooiberg, een bijzondere

 koffie- en theeschenkerij.
 Daarnaast doe ik aan prakti-

sche en geestelijke zorgverle-
ning aan ouderen en zieken.
Hoe lang woont u al in Katlijk?
4 jaar.

Wat was uw eerste baan?

Ik heb vele banen in mijn leven
gehad omdat ik altijd enthou-
siast en leergierig was. Mijn
beroep is fotograaf maar ik

~ begon als vertegenwoordigster

bij een fotolab, via het toeris-
me en de hotellerie in het bui-
tenland terug in Nederland,
een baan als accountmanager
bij Damiate Holding. Maar
ook bij de PTT, een makelaars-
kantoor, Rijkswaterstaat, in de
horeca, als ambtenaar van de
Burgerlijke stand, in de heren-
ondermode, bij Friesche Vlag,
bij de Leeuwarder Courant en
als laatste bij Talant, Zorgen
dat anderen een plezierig
gevoel hebben bij de contacten
in mijn werk is ten alle tijden
mijn motivatie geweest. Ik
werkte het liefst parttime en
had meestal meerdere banen
Leiehjk, Zo blijf je alert en
geboeid door wat je doet.
Bent u verliefd, verloofd of
getrouwd. Heeft u kinderen?
Verliefd op het leven, nooit
verloofd en wel getrouwd
geweest. Ik heb zelf geen kin-

deren maar mijn partner heeft
sor Annkhtar et var Aie 1emtlce

Edmee, gefotografeerd voor haar theeschenkerij in Katlijk. (foto Harry Blokzijl)

kuiltjes in haar wangen.

Wat is uw grootste passie/hob-
by?

Leven, dus wonen en werken
in, maar vooral dichtbij de
natuur. Dus niet te ingewik-
keld doen, genieten van alle
kleine geschenken die het
leven je elke dag brengt en dat
weer kunnen delen met elkaar.
Waar mogen ze u midden in de
nacht voor wakker maken?
Goed nieuws, maar ook in
noodsituaties.

Hoe ziet uw feestmenu er uit?
Gamba's gebakken in olijfolie
met veel knoflook en peterse-
lie, een groene salade met kaas
en noten, een glas droge witte
wijn en gember met room als
toetje. Maar ook een donker-
bruine boterham met oude
kaas en roomboter is heerlijk.
Wat is uw grootste ergernis?
De illusionaire wereld waarin
wij leven, alles is omgekeerd.
Het meest simpele voorbeeld is
nog dat je in de rij moet staan
voor een machine terwijl
medewerkers achter de balie je
niet mogen helpen. Bel je een
nummer voor een antwoord
dan krijg je een ander nummer
en ga zo maar door. Iedereen
verstopt zich achter een ander
en dat allemaal voor geld ...
wrie 7al dat hetalen?

arant B A O

Laat gewoon zien wie je bent
en besef dat we allen gelijk
zijn. Het leven vraagt ons
gewoon te handelen als men-
sen met een hart. Er is een
plekje voor iedereen als je de
overvioed maar kan zien en
delen. Leef het positieve en de
rest zal verdwijnen.
De beste plaat aller tijden?
Who can stop the rain van
Anastacia. Deze tekst zegt, wie
van ons gaat het voortouw
nemen om de ellende te stop-
en in deze wereld? Het simpe-
e antwoord is dat we dat zelf
kunnen doen door in liefde te
leven in plaats van uit angst.
Angst is een slechte raadgever.
Laat je zorgen voor de dag van
morgen en al die andere simpe-
le waarheden des levens. Hebu
naaste lief zoals u zelve,
Welke cd heeft u als laatste
gekocht?
Montezuma's Revenge, als ode
aan een heel bijzonder mens

die mijn levenspad heeft
gekruist.
Welk boek heeft u het laatst
gelezen?

Als Adam. Dit boek gaat over
de eerste mensen op onze pla-
neet en hun overleven. Eigen-
lijk is er niet veel veranderd
sinds toen :..!

Welke film heeft de meeste
indruk op u gemaalkt?

One Flew over the Cuckoo's
Nest met Jack Nicholson. In
het kort gezegd, geloof ik ook
dat juist mensen in de psychia-
trie het ware leven erkennen
met al hun gevoeligheden en
problemen.

Wat was uw grootste miskoop?
Een prachtige Bronica ‘Gsl
camera die ik helaas nooit
gebruikt heb. Hij is overigens
te koop voor de liefhebber ...
Uw grootste ondeugd?

Ik ben een idealist in hart en

nieren en heb veel fantasie.
Verder ben ik lui. Daarom doe
ik veel want ik wil niet lui zijn.
Wat wilde u als kind graag
worden?

Clown.

Welk evenement in de regio
spreekt u het meeste aan?
Night of the Koemarkt.

Wat mist u het meest als u op
vakantie bent?

Niets. Ik ben waar ik ben. Als
ik langer nadenk mijn trouwe
herder Bruno.

Waar kunt u het meeste van
genieten in uw woonplaats?
Leven en werken in de natuur.
Wat is de lelijkste plek in uw
woonplaats?

Platgewalst landschap voor
industrie of prestige objecten.
Wat is de mooiste plek in uw
woonplaats?

Daar waar de natuur haar

ganli kan gaan.

Welk gebouw in uw woon-
plaats mogen ze ogenblikkelijk
afbreken?

Ik zou het niet weten.

Welk gebouw moet worden
gekoesterd?

Alles wat een authentieke uit-
straling heeft zoals de land-
goederen in Oranjewoud maar
ook kleine boerderijtjes en us
hiske!

Wat moeten ze draaien op uw
begrafenis?

Ramses Shaffy. Zing, vecht,
huil, bid, lach, werk en bewon-
der. :

Wat is het meest ontroerende
moment dat u tot nu toe heeft
meegemankt?

Toen ik ‘God’ ontmoette.

Wat zou u doen met een mil-
joen?

Gebruiken om het leven van
jonge kansarme kinderen te
verbeteren zodat ook zij zich
sterk kunnen maken voor een
plekje in deze maatschappij.
U moet zes uur in een vliegtuig
zitten, Wie neemt u mee en
waarom?

Mijn vriend, dan kunnen we
samen lachen en leuke dingen
bedenken.

Wat is uw favoriete vakantie-
land eq streek?

Griekenland en daar waar de
zee of oceaan is.

Wat mist u uw woonplaats?
Sommige van mijn vrienden
familie.

Voelt u zich veilig in uw woon-
plaats?

Jazeker.

U mag een dag lang de schat-
kist beheren. Waar trekt u geld
voor uit?

Geestelijke begeleiding voor
jongeren en hun ouders van
jongs af aan tot in de vroege

volwassenheid, tijdens e
scholingsperiode van het
leven.

Met wie zou u graag eens een
dag willen ruilen?

Een vogel.

Welk droom wilt u nog realise-
ren?

Een vlindertuin bij de Hooi-
berg. En ik wens dat ieder
mens de rijkdom van het leven
mag ontdekken en daardoor
vertrouwen krijgt en in liefde
gaat leven, ondanks alle ver-
driet en ellende die we ieder op
ons bordje krijgen. Kortom
laten we samen het paradijs op
aarde creéren.... waarom niet?
Is dat een droom ... of niet
soms? Life is a dream en we
zijn de makers van ons eigen
leven.



